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Beste lezer, 
 

De moessonperiode (regentijd) in Nepal is 
weer begonnen. Deze periode duurt van 
juni tot en met september. Het kenmerkt 
zich door dagenlang veel regen en vaak 
laaghangende bewolking waardoor er 

weinig zicht is. De buien zorgen voor een 
welkome afkoeling maar bij stortbuien 

staan de straten binnen korte tijd blank. Het 
is ook de periode waarin de begeleiders en 

kinderen meer last hebben van een 
slechtere luchtkwaliteit wat zorgt voor 

verkoudheid en veel hoesten. 
 

Nieuw schooljaar 
 

De kinderen zijn eind april aan hun nieuwe 
schooljaar begonnen. Schooluniformen 

worden gepast en als het te klein is, wordt 
er nieuwe kleding aangeschaft. Alle 

schoolspullen zijn uitgedeeld. De eerste 
toetsperiode is net afgesloten, over drie 

maanden is de volgende. 
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Welkom! 
 

Sagar (9 jaar) en zijn zusje Sadiksha (5 jaar) 
zijn nieuw in ons project. Ze komen uit het 

Dolakha district (platteland) en zijn met hun 
ouders naar de stad verhuisd in de hoop op 

een beter leven.   
 
 

 
 

 
Moeder werkt inmiddels parttime als hulp 

op een school en vader werkt als metselaar. 
Dit betekent dat hij af en toe werkt en 

alleen als hij werkt een inkomen verdient.  
 

In het dorp waar ze vandaan komen gingen 
ze naar een government school, deze is 
gratis. Er werd alleen in het Nepalees 

lesgegeven en ze deelden de schoolboeken 
met andere kinderen.  

 

Leerkrachten op het platteland beschikken 
vaak over te weinig basiskennis en de 

didactische en pedagogische vaardigheden 
zijn vaak slecht. De kennis van de Engelse 
taal is middelmatig. In de stad worden alle 
vakken in het Engels onderwezen behalve 

het vak Nepali.  
 

Sagar en Sadiksha hebben voor onze 
particuliere school in Kathmandu een test 
gedaan en stromen een groep lager in. Op 

deze school zijn de kwaliteit en 
voorzieningen veel beter dan bij openbare 

scholen.  
 

Het zijn vrolijke kinderen, een beetje 
ondeugend en vooral heel erg blij met een 
plekje in ons project en een kans om beter 
onderwijs te volgen. Ze raken steeds meer 
gewend en doen goed hun best op school. 
Sagar houdt van voetbal en Sadiksha wordt 

vooral blij van dansen! 
 

Wij wensen Sagar en Sadisha veel succes 
maar ook heel veel plezier op hun nieuwe 

school en in ons huis!  
 

 

Bedankt voor uw steun! 
 

Het bestuur en de kinderen 

 


